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BID EN U ZAL GEGEVEN WORDEN  
 

Mattheus 7, vers 7 t/m 12 
 

 
 
Als iemand drie keer hetzelfde tegen je vertelt, op steeds 
een iets andere manier maar het komt op hetzelfde 
neer… en als hij of zij dat vervolgens nog een keer 
doet…, dan wil deze persoon blijkbaar heel erg graag dat 
je de boodschap ter harte zult nemen, denk ik. De Heere 
Jezus zegt: ‘bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult 
het vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden.’ 
En nog drie keer: ‘want ieder die bidt, die ontvangt; wie 
zoekt, die vindt; en voor wie klopt, zal opengedaan 
worden.’ Opdat u en ik het echt ter harte zullen nemen. 
Jezus wil dat jij dit echt in je hart zult sluiten.  
 
Die woorden ‘bidden en gegeven worden’, ‘zoeken en 
zullen vinden’ en ‘kloppen en voor je opengedaan 
worden’ willen volgens mij dus steeds hetzelfde zeggen. 
Ik denk dus niet dat wij diepere betekenisverschillen 
moeten gaan zoeken in die woorden ‘bidden’, ‘zoeken’ 
en ‘kloppen’; deze drie verschillende manieren van zeg-
gen door Jezus zijn gewoon bedoeld om de boodschap 
in te prenten en te laten onthouden. Je ziet in de Bijbel 
vaker – bijvoorbeeld in het boek 
Spreuken of bij de profeten – dat twee 
keer met verschillende woorden 
hetzelfde wordt gezegd of dat met een 
trits van drie zinnen of beelden iets 
wordt duidelijk gemaakt. Hier dus zelfs 
2 x 3. … Maar die verschillende 
woorden ‘bid en u zal gegeven worden 
- zoek en u zult vinden’- klopt en er zal 
voor u worden opengedaan’, laten 
samen volgens mij wel zien dat bidden 
meer is dan ‘iets vragen’, ‘een verzoek 
bij God indienen.’ ‘Bid en u zal 
gegeven worden’, dat zou je nog 
kunnen opvatten als simpelweg ‘iets 
vragen’, maar ‘zoeken’ en ‘kloppen’… 
die beelden boren een breder betekenisveld aan. Bidden 
dat is dus niet even – ik zeg het wat plat – voor een vraag 
de klantenservice bellen, nee, bidden dat is een 
zoektocht (zoek en u zult vinden). Het is bij Iemand 
aankloppen, een deur binnengaan, bij God thuis mogen 
komen (klopt en u zal worden opengedaan).  
 
Maar om even bij die klantenservice te blijven…, ik denk 
dat bidden soms wel op zo’n manier wordt ervaren. Ik 
had afgelopen week weer een klantenservice aan de lijn. 
Ik ga niet kwaad van deze mensen spreken - 
waarschijnlijk heb ik niet al te veel geduld - maar bij een 
klantenservice kan het alle kanten opgaan: de ene keer 
word je wonderlijk snel geholpen en krijg je gelijk 
opgestuurd wat je hebt gevraagd. De andere keer krijg je 
ook iets, maar helaas is het niet precies het product waar 
je om vroeg. Het kan ook zijn dat je heel lang moet 
wachten en je nog een paar keer tussendoor contact 
moet opnemen. En in het slechtste geval komt er 
helemaal geen reactie en krijg je niets. Nu zoiets. Bidden, 
alles aan God vragen, dat is mooi…, maar de ene keer 

krijg je gelijk waar je om hebt gevraagd…, de andere keer 
krijg je iets anders dan je eigenlijk hebt gevraagd…, 
soms moet je heel lang wachten en nog een aantal keren 
vragen…, en het gebeurt ook dat je gewoon helemaal 
niets krijgt te horen van God. Helpt bidden? Nou, net 
zoals bij de klantenservice: soms wel, soms niet.   
Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij deze woorden 
van Jezus in hun context lezen, want door alleen deze 
woorden eruit te pakken en op een tegeltje te plakken, 
zijn er zoveel mensen in de knel gekomen met deze – 
eigenlijk zo prachtige – woorden van Jezus. Bid en u zal 
gegeven worden? Ik heb wel 100 keer God gebeden, 
gevraagd, gesmeekt, nog eens gebeld (zeg maar), 
maar… En: zoek en u zult vinden? Hoe kan het dat ik al 
zo lang aan het zoeken ben, maar nog steeds het heb 
gevonden? Soms krijg je dan als pastorale vermaning: 
maar zoek je wel echt? Geloof je wel echt dat God je 
gebed zal verhoren? Heb je wel genoeg geloof in God? 
Maar met zulke pastorale vragen wordt de deur 
opengezet voor allemaal geloofstwijfels: bid ik dan wel 
goed? Geloof ik wel echt, vertrouw ik wel echt dat God 
mij hoort? Of is er misschien een bepaalde zonde in mij, 
waardoor God niet wil luisteren? Of heb ik wel genoeg 
gebeden? Of?   
Nu, ik ga in het vervolg van deze preek die prachtige 
woorden die Jezus hier spreekt - die bemoedigende 
oproep om te bidden en te verwachten - bekijken in de 
context van de Bergrede. Want deze woorden staan in 
verband met alle andere woorden die de Heere Jezus 
heeft gesproken tijdens Zijn onderwijs aan Zijn discipelen 

op die berg. Ik hoop dat dit ons zal 
helpen om die woorden van Jezus 
echt ter harte te kunnen nemen: bid en 
u zal gegeven worden. Zoek en u zult 
vinden. Klop en er zal voor u openge-
daan worden.  
 
Het eerst wat heel belangrijk is, is dat 
Jezus hier oproept om te bidden, te 
zoeken en aan te kloppen bij de 
hemelse Vader. Het gaat in het bidden 
niet om een klant en een klanten-
service, maar om een kind en zijn of 
haar hemelse Vader. Je hoort dit in het 
voorbeeld wat Jezus vervolgens 
noemt, nadat Hij heeft opgeroepen om 

te bidden, te zoeken en te kloppen. Jezus zegt: ‘is er 
iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij 
om brood vraagt?’ En verder: ‘als jullie die zondig zijn 
jullie kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te 
meer zal jullie Vader Die in de hemelen is, goede gaven 
geven aan hen die tot Hem bidden?’ Het gaat bij bidden 
om een vader-kind-relatie en dan in de meest zuivere en 
mooie vorm. En dat klinkt door heel de Bergrede heen. 
Jezus had bijvoorbeeld ook Zijn leerlingen verteld (zie: 
twee weken geleden) dat zij geen omhaal van woorden 
moesten gebruiken in het gebed – niet een hele aanloop 
van woorden om God in de stemming te brengen en iets 
duidelijk te maken – want God is geen God-op-afstand 
Die omgepraat moet worden. Nee. ‘Als jullie bidden, 
gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de 
heidenen, want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben, 
voordat jullie tot Hem bidden (5:8). En het gebed dat 
Jezus Zijn leerlingen vervolgens leerde, begon dan ook 
met ‘onze Vader’. En in het volgende hoofdstuk van de 
Bergrede (Mattheus 6)  vertelt Jezus Zijn leerlingen dat 
zij niet bezorgd hoeven te zijn over allerlei dingen: jullie 



hemelse Vader weet immers dat jullie al deze dingen 
nodig hebben… Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen jullie erbij 
gegeven worden.’ Het gaat in het bidden en vragen altijd 
om een bidden en vragen tot de hemelse Vader. Besef 
dus altijd: God is geen onberekenbare, grillige en 
veeleisende god, of een afstandelijke  koude 
oppermacht, maar de eeuwige, almachtige God Die als 
een Vader voor ons wil zijn zoals geen enkele vader hier 
op aarde kan of heeft gedaan. In het bidden wil God 
aangesproken worden als Vader. En in één klap, met één 
zin verdwijnt daarmee de onmetelijke afstand die er is 
tussen die eeuwige, almachtige God… en wij kleine, 
tijdelijke mensjes…: ‘papa!’  
En daarom is bidden altijd een in-vertrouwen-bidden. Het 
gebed is niet bedoeld als slag in de lucht, ‘baat het niet, 
dan schaadt het niet. En daarom alsjeblieft ook niet 
angstig hopen dat God het hopelijk belangrijk genoeg 
vindt om aandacht aan te besteden aan. Of: ‘heb ik wel 
op de goede manier gebeden?’…. Nee, stop! God wil 
onze Vader zijn. Bid met vertrouwen.  
Wij hoeven daarom ook niet bang te zijn voor wrange 
spelletjes: dat wij om een brood vragen en een steen 
krijgen die op een brood lijkt. Of dat men een vis verlangt 
maar in plaats van een paling een slang in handen krijgt 
gestopt. Nee, zo onberekenbaar en grillig is God niet! 
Vertrouw Hem! Dat is Jezus’ oproep hier: vertrouw echt 
op God! Hij is echt te vertrouwen. Hij is een God van een 
en al trouw. Hij heeft niet het kwade met ons voor, maar 
het goede. Ons geluk. Hij zoekt geen dienst van 
menselijke slaven, maar wil ons met Goddelijke liefde 
dienen…, omdat Zijn kinderen Hem zo aan het hart gaan. 
Bid en je zal gegeven worden.  
 
Maar echt vertrouwen…, dat is ook vertrouwen dat de 
hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Zoals Jezus 
al twee keer had gezegd in de Bergrede: de hemelse 
Vader weet wat u nodig hebt. Maar dat zorgt ervoor dat 
ik de woorden ‘bid en u zal gegeven worden’ niet lees op 
de manier dat wij letterlijk alles zullen krijgen waar wij om 
vragen. Soms krijgen wij iets op een ander moment en 
moeten wij voor ons gevoel misschien heel veel geduld 
hebben. Soms krijgen wij op een andere manier: dan 
blijven wij bijvoorbeeld omhoog staren terwijl wij bidden 
om door-Hem-gezien-te-worden, terwijl iemand naast 
ons vraagt hoe het met ons gaat. Soms ontvangen wij op 
een ander moment, soms op een andere manier… en 
soms ontvangen wij ook gewoon echt iets anders, iets 
anders, omdat ouders nu eenmaal vaak beter dan de 
kinderen weten wat goed voor hun kinderen is. ‘Hoeveel 
te meer zal uw Vader Die in de hemelen is, goede gaven 
geven aan hen die tot Hem bidden.’ Tja, die hemelse 
Vader weet wat ‘goede gaven’ zijn… en ik niet altijd.  
Nu, hiermee heb ik echt niet alles uitgelegd hoor over 
onverhoorde gebeden. We moeten de wond van 
onverhoorde gebeden niet dichtsmeren met ‘dan zal God 
vast wel iets beters met je voorhebben’ of ‘God weet wat 
je nodig hebt’ of… Door de open wond zo dicht te 
smeren, gaat de wond soms alleen nog maar meer pijn 
doen. Maar het is belangrijk om te beseffen: bidden is 
een contactmoment, een schakel tussen een klein, 
beperkt mensenkind zoals wij… en een eeuwig, 
almachtige, zo bijzonder grote en wijze en ook liefdevolle 
God… Bidden is eigenlijk iets ongelooflijk wonderlijks, 
het gebed is zo’n wonderlijk moment… Een moment van 
vertrouwen, maar daarmee ook je toevertrouwen aan de 

wijsheid, liefde en genade van deze God, die onze Vader 
in de hemelen wil zijn. 
Het meest indrukwekkend zien wij dat bij de Heere Jezus 
Zelf. Hij roept ons hier op om te bidden in vertrouwen – 
bid en u zal gegeven worden – maar later in de hof van 
Getsemané horen wij Hemzelf roepen tot God: ‘Mijn 
Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan.’ En vervolgens… blijft het stil. De hemel lijkt 
potdicht. Wat zou dit voor Zoon Jezus hebben betekend! 
En toch, Hij vertrouwt Zich toe aan Zijn Vader, want Hij 
bidt verder: ‘Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ 
Bidden is in vertrouwen roepen, vragen, smeken, maar 
ook je toevertrouwen aan de wijsheid, liefde en genade 
van de hemelse Vader.  
 
Maar dan nog iets anders over dat ‘bid en u zal gegeven 
worden’… Het gaat in de Bergrede om de hemelse 
Vader, maar het gaat ook – en daar begint het eigenlijk 
mee – om het gericht zijn op het Koninkrijk van God. Het 
hoofdthema van alles wat Jezus in de Bergrede zegt, is: 
het Koninkrijk van God is gekomen. Al de woorden die 
Jezus spreekt en al de opdrachten en bemoedigingen die 
Hij in de Bergrede geeft zijn dan ook bedoeld voor 
diegenen die alles in dienst willen stellen van Gods 
Koninkrijk…, diegenen die met heel hun hart zijn gericht 
op Gods Koninkrijk. Daarom ging Jezus ook het land 
door met de oproep: ‘bekeert u, want het Koninkrijk van 
God is nabij gekomen.’ ‘Draai je om, maak een radicale 
switch, sta op, ga mee, want Gods Koninkrijk breekt 
door!’ God heeft een nieuw begin met deze wereld 
gemaakt. En straks zal dat nieuwe begin helemaal 
volledig worden, alles vervullen: de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. En tot die tijd – en dat is hier belangrijk! - 
zullen Gods kinderen in verlangen en in vertrouwen zich 
inzetten voor dat Koninkrijk van God. In hun woorden en 
in hun daden, met hun leven en met hun bezittingen, met 
hun tijd en met hun gaven zullen zij voor dat Koninkrijk 
van God en Zijn gerechtigheid gaan: getuigend, vrede 
stichtend, helpend, dienend, strijdend tegen het onrecht 
en tegelijkertijd verdragend en zegenend.  
Nu, als tegen zulke mensen, die alles achter hebben 
gelaten om Jezus te volgen, die alles van zichzelf willen 
geven om die kostbare parel van Gods Koninkrijk te 
bemachtigen…, als tegen zulke mensen wordt gezegd 
‘bid en u zal gegeven worden’… waar zullen ze dan om 
bidden, denkt u? Om een lang gelukkig leven? Nee, ik 
denk het niet. Jezus begon de Bergrede met: ‘zalig zijn 
zij die treuren’. Treuren zullen ze in het leven. Zullen 
Jezus’ volgelingen dan bidden om rijkdom? Dat denk ik 
ook niet, want: ‘zalig (gelukkig) zijn de armen van geest’. 
Ik denk hè, dat zulke mensen die vol zijn van Gods 
Koninkrijk zullen bidden dat Gods Koninkrijk zal 
doorbreken. Ik denk dat zij zullen bidden om volharding 
om te blijven verlangen naar Gods Koninkrijk. Ik denk dat 
zij zullen bidden of zij mogelijkheden zullen ontvangen 
om te kunnen dienen en getuigen. Ik denk dat zij om alles 
zullen bidden om kinderen van dat Koninkrijk van God de 
hemelse Vader te kunnen zijn. En hun hemelse Vader 
zal hun dat geven.  
 
Wat heeft u nodig om gericht te zijn op Gods Koninkrijk 
dat is gekomen en dat zal komen? Wat heeft u nodig om 
u voor dat Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid in te 
zetten? Vraag erom. En het zal u gegeven worden. 
Ik heb een tijdje geleden het boek ‘Gods smokkelaar’ van 
Anne van der Bijl gelezen, de oprichter van Open Doors. 
Anne van der Bijl heeft zich in zijn leven ingezet voor 



vervolgde christenen, of beter: hij wilde overal de Bijbel 
brengen, juist op die plaatsen waar de Bijbel nauwelijks 
was. Anne was ook regelmatig bij Hamas op bezoek, hij 
ging echt overal heen om de Bijbel te verspreiden. In zijn 
boek – dat hij pas na zijn dood liet uitgeven omdat hij 
gewoon een eenvoudig evangelist wilde blijven en niet 
een beroemd persoon – vertelt hij over vele momenten 
waarop God bijzondere verhoringen op zijn gebeden 
heeft gegeven. Een wonderlijke genezing heeft hij 
meegemaakt. Opeens geld ontvangen, terwijl hij net zijn 
laatste muntje aan een zwerver had gegeven. De auto 
die op zijn van zijn Bijbeltransporten bleef rijden terwijl 
dat technisch gezien nooit had gekund. En nog tal van 
zulke dingen. Maar al die wonderen, al die gebedsver-
horingen stonden in het teken van Gods Koninkrijk, opdat 
meer mensen van Jezus en Gods Koninkrijk konden 
horen, lezen en ervaren.  
Bid en u zal gegeven zijn. Deze woorden zijn een 
bemoediging voor diegenen die Jezus willen volgen en 
hun leven in dienst stellen van Gods Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid. ‘Zoekt en u zult vinden’. Maar daarvoor 
zegt Jezus: ‘zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid’ (En al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden.) Daarom vind ik Opwekking nr 40 ook zo mooi: 
‘zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ 
zingen wij met het eerste couplet… en als tweede 
couplet (daarna dus) ‘bid en u zal gegeven zijn, zoek en 
gij zult het zien’.  … 
 
Alles wat wij bidden, alle gebeden die God met Zijn 
zegen wil en zal beantwoorden, moeten dus staan in het 
teken van Gods Koninkrijk. Nu, laten wij dat nog even 
concreet proberen te maken hoe en wat wij dan moeten 
en mogen bidden.  
Mag je dan om eten en drinken bidden? Nou, dat is om 
te beginnen even een makkelijke vraag. Het antwoord is 
volgens mij ‘ja’. Je mag om eten en drinken vragen. 
Jezus noemt in het Onze Vader dit ook als gebedspunt: 
‘geef ons heden ons dagelijks brood’. Maar let op: het 
gaat om  ‘dagelijks brood’. Het dagelijks brood, het 
dagelijks eten dat je nodig hebt om te kunnen werken, te 
kunnen dienen en te kunnen delen… vraag er gerust om. 
Mag je om geld bidden? Ja. Maar – zoals elke menselijke 
vader aan zijn kind zou vragen: waar heb je het voor 
nodig? … De Spreukendichter vraagt heel mooi aan 
God: ‘geef mij geen armoede of rijkdom.’ Want ja, 
armoede kan lastig zijn, een hinder om je in te kunnen 
zetten voor Gods Koninkrijk. Maar rijkdom kan ervoor 
zorgen dat je afgeleid wordt en dat je teveel tijd en geld 
gaat besteden aan dingen die je afhouden van Gods 
bedoelingen met deze wereld. Jakobus merkte in zijn 
brief heel scherp op, toen hij over onverhoorde gebeden 
schreef (4,3): ‘u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u 
verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door 
te brengen.’ Jakobus zegt tegen zijn lezers: het zijn 
gewoon allemaal dingen die jullie willen hebben voor 
jezelf, verder niet. 
Mag je dus niet bidden om een nieuwe stap in je carrière? 
Nou, misschien wel. Maar misschien is het als je zo hevig 
verlangt naar een carrièrestap wel net verstandig om 
eerst te bidden ‘leid ons niet in verzoeking’. Wat een 
verleidingen komen er in het leven op je af, waaraan je 
jezelf kunt verliezen.  
Maar nog iets lastiger: mag je bidden om genezing? Ik 
denk het wel. Ik zie in de Psalmen ook voorbeelden 
hiervan. Maar die psalmen die gaan over genezing lopen 
altijd uit op een lofzegging op God. Dat is blijkbaar het 

doel van genezing. En nog een andere kanttekening 
hierbij: door onze gezondheidscultus zijn wij zo gericht 
op gezondheid, niet-lijden, lekker in je vel zitten…, terwijl 
ik Jezus en de apostelen daar eigenlijk niets over hoor 
zeggen. Timotheus, de jongere collega van Paulus, had 
last van maagklachten en tal van andere klachten, maar 
ik lees nergens dat hij op het gebed is genezen. Hij moest 
wat wijn drinken volgens Paulus, ter verzachting van de 
klachten.  
Mag je bidden of je zult slagen voor het examen? De 
vraag vooraf is: wil jij je gaven en mogelijkheden inzetten 
voor Gods Koninkrijk? Of wil je gewoon een leuk diploma 
in the pocket hebben? Wat kan jij eigenlijk betekenen 
voor God en voor de naaste met jouw opleiding? Niet 
iedereen zendeling te worden hoor, je kunt ook getuige 
zijn op een belastingkantoor of in een winkel.  
En mag je dan om helemaal verder niets bidden, moet 
het altijd functioneel zijn voor Gods Koninkrijk? Een 
theoloog merkte eens op: soms hebben kinderen ook wel 
eens een ijsje nodig van vader. Een extraatje, gewoon 
omdat samen genieten kostbaar is. Zou het bij de 
hemelse Vader misschien ook zo zijn? Wat een ijsjes, 
wat veel dingen geeft Hij ons gewoon om te genieten met 
Hem, is het niet? Maar als je alleen maar en altijd maar 
om ijsjes zult vragen bij de hemelse Vader… Ik word er 
zelf als vader in ieder geval niet gelukkig van.  
 
Ik ga afronden. Eigenlijk hè gaat het niet eens om de 
vraag ‘waar mag je dan nu wel voor bidden en waar niet 
voor’ en ‘welke gebeden wil God nu zeker en altijd 
verhoren en welke gebeden zijn als om een ijsje vragen 
wat je misschien zult krijgen of misschien ook niet’. De 
vraag die opkomt uit alles wat Jezus voor en na deze 
woorden over het gebed en gebedsverhoring heeft 
gezegd, is: waar ligt je focus? Wat is in uw leven 
belangrijk? Als wij samen gericht zijn op Gods Koninkrijk, 
het Koninkrijk dat in Jezus is gekomen en waar wij ons 
tot Zijn wederkomst voor zullen mogen inzetten – als dat 
het belangrijkste voor ons is en onze gebeden in dat licht 
zullen worden gedaan, dan mogen wij vrijmoedig bidden 
en dan  zullen wij grote dingen van God mogen 
verwachten. Dan is er alle reden om op deze hemelse 
Vader te vertrouwen… en dan kan je ook echt je leven 
met alles wat je nodig hebt aan Hem toevertrouwen. 
Jezus heeft niet voor niets 2 x 3 keer herhaalt. En… eens 
zullen al onze wensen en verlangens vervuld worden, als 
het Koninkrijk volledig werkelijkheid zal zijn.  
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